
 

Liturgie eerste paasdag 2024 

Hervormde Kerk te Benschop, aanvang 9.30 uur 

 
             

            

            Waarom 

                          zoekt u 

 

              De LevenDe 

                             

                              bij 

                      de doden? 

 

                 

 
Voorganger: ds. C.D. Zonnenberg 

Orgel: Gerdine van Vliet 

Trompet: Berto Manschot en Jeroen van Os 

 



Welkom en mededelingen 

 

Voorzang: Weerklank 176 vers 1 en 6 

1. In het vroege morgenlicht                                                                                                                                     
komt Gods boodschap tot de zijnen.                                                                                                                                      
Engelenmond brengt het bericht                                                                                                                                             
dat de droefheid doet verdwijnen.                                                                                                                              
Wat beloofd werd, is voldaan!                                                                                                                                   
Onze Heer is opgestaan! 

 

6. Ja, de Heer is opgestaan!                                                                                                                                        
Gods bazuinen zullen klinken.                                                                                                                                    
De eerste dingen zijn vergaan,                                                                                                                              
nieuwe hemelen zullen blinken.                                                                                                                                                             
Nieuwe tijden vangen aan,                                                                                                                                            
nu de Heer is opgestaan! 

Stil gebed 

 

Votum en groet 

 

Zingen: Psalm 21 vers 4 en 5 

4. Hij heeft, o God, van U begeerd 
Het onvergank'lijk leven; 
Gij hebt het hem gegeven. 
Zo zijn de dagen hem vermeêrd; 
Zo leeft de Vorst altoos; 
Zo leeft hij eindeloos. 

5. Hoe groot en schitt'rend is zijn eer, 
Door 't heil, aan hem bewezen! 
Hoe is zijn roem gerezen! 
O alvermogend' Opperheer, 
Wat glans, wat majesteit 
Hebt Gij dien Vorst bereid! 

 

Zingen: Weerklank 171 vers 1 en 2 

1. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft.                                                                                                                 
Die vol ontferming ieder troost                                                                                                                                    
en alle schuld vergeeft.                                                                                                                                                           
Die heel het aards gebeuren vast in 
handen heeft. 

(refrein)Hem zij de glorie, want Hij die 
overwon,                                                                                                                                        
zal nooit verlaten wat zijn hand begon.                                                                                                                                                                 
Halleluja, geprezen zij het Lam,                                                                                                                                   
dat de schuld der wereld op Zich nam. 

2. Verdreven is de schaduw van de nacht,                                                                                                               
en wie Hem wil aanvaarden                                                                                                                                     
wordt eens veilig thuisgebracht.                                                                                                                                  
Voor hem geldt ook dit wonder: alles is 
volbracht. 

Refrein 

 



Bij psalm 116: De verlossing van Zijn 
gemeente uit de macht van de geestelijke en 
eeuwige dood, uit de tirannie van satan en 
uit de slavernij van de zonde.                                                                
Weldra zal Hij in in Getsémané de 
lijdensbeker uit de hand van Zijn Vader 
ontvangen en aanvaarden.                                    
Doch, hoewel het lijden onuitsprekelijk 
zwaar zal zijn, richt Zijn oog zich op de 
verlossing die Hij daardoor bereidt. Dood en 
graf zullen Hem niet blijvend binden. ‘Ik zal 
den beker der verlossingen opnemen, en 
den Naam des HEEREN aanroepen.’                                           
Is de verlossing door Hem ook ons deel?                                                                          
Bron: Zolang het zonlicht schijnt… 

Wet des HEEREN 

 

Zingen: Psalm 116 vers 1 en 7                                                                                                                                        
1. God heb ik lief; want die getrouwe HEER                                                                                          
Hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen; 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen; 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 

7. Wat zal ik, met Gods gunsten overlaân, 
Dien trouwen HEER voor Zijn genâ vergelden? 
'k Zal bij den kelk des heils Zijn naam vermelden, 
En roepen Hem met blijd' erkent'nis aan. 

 

Zingen: Weerklank 167 vers 3 en 4 

3. Nu jaagt de dood geen angst meer aan,                                                                                                       
want alles, alles is voldaan.                                                                                                                                           
Wie in geloof op Jezus ziet,                                                                                                                                           
die vreest voor dood en duivel niet. 

4. Want nu de Heer is opgestaan,                                                                                                                                                                             
nu vangt het nieuwe leven aan;                                                                                                                                        
een leven, door zijn dood bereid,                                                                                                                            
een leven in zijn heerlijkheid. 

 

 

Gebed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas 24:1,2 

Vrouwen bij 
het open graf 

www.bijbels
opvoeden.nl 

(met dank 
aan  

M. Janse-van 
der Hart) 

http://www.bijbelsopvoeden.nl/
http://www.bijbelsopvoeden.nl/


 

Schriftlezing: Lukas 24 vers 1-12 

De opstanding 

1En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en 
brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met 
hen mee. 

2Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. 

3En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus 
niet. 

4En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in 
blinkende gewaden. 

5En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen 
hen: Waarom zoekt u de Levende bij de doden? 

6Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij 
nog in Galilea was: 

7De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en 
gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. 

8En zij herinnerden zich Zijn woorden. 

9En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de elf discipelen 
en aan alle anderen. 

10En het waren Maria Magdalena, Johanna en 
Maria, de moeder van Jakobus, en de anderen die 
bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. 

11En hun woorden leken hun kletspraat en zij 
geloofden hen niet. 

12Maar Petrus stond op en snelde naar het graf en 
toen hij zich vooroverboog, zag hij alleen de linnen 
doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich 
over wat er gebeurd was. 

 

Collecte 

 



De Heere Jezus is neergedaald in deze wereld.    
‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat 
Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat 
een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, 
maar het eeuwige leven heeft.’                                                                                  
Maar deze Vernederde is ook verhoogd.                                              
Nadat Hij de schuld heeft overwonnen en een 
recht op het eeuwige leven heeft verdiend, heeft 
Hij het graf verlaten.                                                                                                         
Na veertig dagen is Hij opgevaren in de hoogte 
en werd Hij gekroond met de heerlijkheid die Hij 
had voordat de wereld was.                                                                              
Vanaf die plaats deelt Hij Zijn gaven uit.                                  
Kennen we iets van de vrijmakende kracht van 
Christus’ bloed?                                                                                               
Of zijn we gebonden, zonder dat we de banden 
voelen?                                                                                                             
Zijn we als blinden die nog nooit het licht hebben 
gezien? 

Bron: Zolang het zonlicht schijnt… 

Zingen: Psalm 68 vers 16 en 17 

16. Gij koninkrijken, zingt Gods lof; 
Heft psalmen op naar 't hemelhof, 
Van ouds Zijn troon en woning; 
Waar Hij, bekleed met eer en macht, 
Zijn sterke stem verheft met kracht, 
En heerst als Sions Koning. 
Geeft sterkt' aan onzen God en HEER; 
Hij heeft in Israël Zijn eer 
En hoogheid willen tonen. 
Erkent dien God; Hij is geducht; 
Hij doet Zijn sterkte boven lucht 
En boven wolken wonen. 

17. Hoe groot, hoe vrees'lijk zijt G' alom, 
Uit Uw verheven heiligdom, 
Aanbidd'lijk Opperwezen! 
't Is Isrels God, die krachten geeft, 
Van Wien het volk zijn sterkte heeft. 
Looft God; elk moet Hem vrezen. 

 

 

 

Zingen: Weerklank 184 vers 3 

3. In Uw hoede zijn wij wel geborgen;                                                                                                                                        
ook als straks het oog ons breekt,                                                                                                                    
eenmaal zien wij toch de grote morgen                                                                                                                           
na de aardse lijdensweek.                                                                                                                                           
Wat een dag van vrede zal dat wezen,                                                                                                                     
als we onsterfelijk, uit de dood verrezen,                                                                                                         
mogen zien Uw aangezicht,                                                                                                                                  
leven in Uw eeuwig licht! 

 

Preek 

 

Zingen: Psalm 118 vers 11 en 12 

11. De steen, dien door de tempelbouwers 
Veracht'lijk was een plaats ontzegd, 
Is, tot verbazing der beschouwers, 
Van God ten hoofd des hoeks gelegd. 
Dit werk is door Gods alvermogen, 
Door 's HEEREN hand alleen geschied; 
Het is een wonder in onz' ogen; 
Wij zien het, maar doorgronden 't niet. 

12. Dit is de dag, de roem der dagen, 
Dien Isrels God geheiligd heeft; 
Laat ons verheugd, van zorg ontslagen, 
Hem roemen, die ons blijdschap geeft. 
Och HEER, geef thans Uw zegeningen; 
Och HEER, geef heil op dezen dag; 
Och, dat men op deez' eerstelingen 
Een rijken oogst van voorspoed zag.



Zingen: Weerklank 180 vers 1 en  3

1. Nu graf en steen getuigen,                                                                                                                                     
dat Hij is opgestaan,                                                                                                                                                    
moet elke knie zich buigen                                                                                                                                           
en alle harten juichen:                                                                                                                                                        
het nieuwe Rijk breekt aan. 

3. Nu is de dood gestorven,                                                                                                                                          
de duisternis gezwicht.                                                                                                                                                 
God houdt zich niet verborgen,                                                                                                                                      
Hij brengt op deze morgen                                                                                                                                           
het leven aan het licht. 

 

Dankgebed                                                                                                                                                                         
 

Zingen: Psalm 150 vers 1 en 3 (we gaan allen staan, indien mogelijk)                                                                                                                 

Tijdens het zingen komen de kinderen van de zondagsschool en crèche in de kerk, zodat zij ook de Zegen mogen ontvangen en we 
daarna gezamenlijk het ‘U zij de glorie’ kunnen zingen.

1. Looft God, looft Zijn naam alom; 
Looft Hem in Zijn heiligdom; 
Looft des HEEREN grote macht, 
In den hemel Zijner kracht; 
Looft Hem, om Zijn mogendheden, 
Looft Hem, naar zo menig blijk 
Van Zijn heerlijk koninkrijk, 
Voor Zijn troon en hier beneden. 

3. Looft God, naar Zijn hoog bevel, 
Met het klinkend cimbelspel; 
Looft Hem, op het schel metaal 
Van de vrolijke cimbaal; 
Looft den HEER; elk moet Hem eren, 
Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 
Looft verheugd den HEER der heren!

Zegen 
 

Zingen: Weerklank 183  

1. U zij de glorie, opgestane Heer!                                                                                                                                 
U zij de victorie, nu en immermeer!                                                                                                                         
Vol van licht en luister daalt de engel af                                                                                                                  
en verbreekt de kluister van ’t 
verwonnen graf.                                                                                                                  
U zij de glorie, opgestane Heer!                                                                                                                                        
U zij de victorie, nu en immermeer! 
 

2. Zie Hem verschijnen, Jezus onze Heer,                                                                                                       
Redder van de zijnen; twijfel nu niet meer.                                                                                                                                
Zie zijn aanschijn blinken als de 
morgenzon;                                                                                                    
laat uw lied weerklinken: ‘Christus 
overwon!’                                                                                                           
U zij de glorie, opgestane Heer!                                                                                                                                      
U zij de victorie, nu en immermeer!

3. Zou ik nog vrezen? Christus leeft voorgoed,                                                                                                                               
die met heel mijn wezen ik beminnen moet.                                                                                                           
Hij is mijn victorie, troost en toeverlaat,                                                                                                              
die mij in zijn glorie eeuwig delen laat.                                                                                                                          
U zij de glorie, opgestane Heer!                                                                                                                                       
U zij de victorie, nu en immermeer! 



Om over na te denken: 

Niet alleen voor onze jongeren, maar voor ons allemaal. 

Een hedendaags lied met een treffende tekst. 

Confronterend, rauw, niet te bevatten. 

(Refrein) Liefde ongeëvenaard 

Lijden onbegrepen zwaar 

U bent glorieus, glorieus 

Kruistocht naar Golgotha 

Zegevierend vanaf daar 

U bent glorieus, U bent glorieus 

 

Gebalde vuisten in de lucht, ik kan de woede voelen 

U incasseert het als een gruwelijke boetedoening 

Ik sta erbij en kijk ernaar, blijf aan de zijkant staan 

Haat die twijfelaar die ik nu blijkbaar ben geworden 

Ik bewonderde Uw optreden, nu heb ik kans om op te treden 

Maar durf ik niet meer in Uw spoor te treden 

Ze kiezen voor een moordenaar, ik heb geen woorden klaar 

De Zoon van God die geboren is voor wie daar roept: 

‘Vermoord Hem maar!’ 

Maar als U God bent, kom op, dan hoeft U niet te lijden 

Al die bedreigingen, ik kan het niet rijmen 

Neen, ik weiger te begrijpen wat er hier gebeurt 

Twijfel als U klappen krijgt en voor mijn oog wordt weggesleurd 

Bent U echt weerloos als een lam? 

Of is dit gruwelijke tafereel Uw plan, vertel het dan! 

Zijn mijn zonden ook de oorzaak van Uw wonden? 

U draagt het zonder klagen, Jezus Christus wat een wonder 

Grind van de lijdensweg, snijdt in de knieën 

Zie een man met een gebroken hart omwille van de liefde 

En het treft me. De hamer zet de spijkers in zijn handen 

Zie de strijd, tot Hij zwijgt, als ze steken in zijn ingewanden 

Maar Zijn woorden blijf ik steeds weer herhalen: 

'Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?' 

Gediend en verraden, steeds één met de Vader 

Ging de diepte van de hel door om mijn ziel ervoor te sparen 

De fouten die ik maakte als een last op Uw schouders 

Wilde slechts mijzelf vertrouwen en toch deed U het voor mij 

De weg is vrij, niet op mijn kracht. Alles is volbracht in Uw 

zwakte 

En toch voel ik me verslagen 

Uw laatste adem was de kracht die nodig was om mij nieuw 

leven in te blazen 

Smetteloos te maken 

Maar ik voel me zo verlaten. Is dit dan het verhaal, Heer? 

Of komt er nog een dag, dat U alles nieuw zal maken 

(refrein) 

Het is al drie dagen donker nu 

Hoe moet ik verder zonder U? 

Maar God zei: dank onder alles 

Dus God zij dank ondanks alles 

En terwijl ik dat zeg alles afleg 

Rolt de steen van het graf weg 

Ik zie U staan daar, gaten in Uw handen 

Liefde in Uw ogen, tranen op Uw wangen 

En ik weet niet wat ik zeggen moet, echt ik voel me zes voet 

diep 

Maar net zo goed hemelhoog, als eb en vloed 

Wisselen gevoelens elkaar af, wat een hel moet dat geweest zijn 

Wat een heldenmoed 

U heeft aan het kruis voor mij geleden 

Nu staat er een kruis door mijn verleden 

U bent waard de zegekroon 

U bent waarlijk Gods zoon! 

(refrein) 

Bron: https://muzikum.eu/nl/damascus/glorieus-songtekst 



 

 

 

Welke richting kiest u of jij? 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jezus zegt: Ík ben de Weg, de 
Waarheid en het Leven.  

Niemand kan bij de Vader komen, 
dan door Mij.’ 

Johannes 14 vers 6 


